
Pas op veur schoon vrouwen! 
 
‘d Er was is ne jonkman uit Wortel, 
die metste mej stevige mortel 
het huis van zijn dromen, om in te gon wonen. 
Toen ging hij op zuuk nor een heel knappe meid 
En hee ze mej een bakske… eirbisseme verleid. 
 
Pas op veur schoon vrouwen en laat u ni vangen! 
Den appel van Eva wier Adam fataal! 
Want liefde maakt blind, mer ik gaan m’n gangen! 
Het kan me ni schelen, ik wil z’ allemaal!! 
 
‘d Er was ne meester in Hoogstraten, 
die ’t lesgeven echt ni kon laten, 
Hij sprak dan vol vuur van verheven cultuur, 
Maar thuis was zijn les heel vervelend en saai. 
’t Is daarom da z’n vrouwke… veul aanhouwers haai! 
 
Pas op veur schoon vrouwen… 
 
In Minderhout was eens nen boemelaar 
Lid van de fanfare as trommelaar. 
Hij sloeg lijk ne zot alle trommels kapot, 
Majoretten en bier brachten um dan van slag. 
Nu loopt ie van miserie… van veur met de vlag. 
 
Pas op veur schoon vrouwen…  
 
In Meer is ne zatlap gestorven, 
Die heel zijn bestaan hee gezworven 
Van kroeg nor café, da was al wa ie dee. 
Z’n lief was gestorven den dag veur den trouw. 
Heur leste woorden waren…. Schat ik wacht op aw! 
 
Pas op veur schoon vrouwen… 
 
In Mjel was nen tuinder on’t sproeien 
Totdat die van um wer kwam moeien. 
Z was zij een tang, een venijnige slang, 
En wist het weer beter, da stuk le llebel. 
Toen spoot ie van koleire… zijn vrouw recht nor d’hel. 
 
Pas op veur schoon vrouwen… 
 
Een paterken uit Meersel-Dreef. 
Liep soms wel eens over de schreef. 
Hij ging dan nor’t park, zogezegd veur z’n werk, 
Maar smeet keer op keer daar z’n kap over d’ haag. 
Den hemel was veur later… mer hij wou em vandaag! 



Pas op veur schoon vrouwen… 


