
De scheve  
 
In den tijd da kik geboren wier, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
Toen hadden de mense nog veul plezier, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
En de mensen kwame rond mijn wiegske staan 
En ik zag daar al hun smoelen gaan! 
 
Maar das ne schjeven, dat is ne kromme, 
Hij is misbakeld potverdomme! 
Ja das ne schjeven, da dis ne kromme, 
Hij is misbakeld potverdomme! 
 
Later moest ik nor de papschool gaan, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
Toen heb ik wat op m’n bank gedaan, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
En de bengels kwamen rond mijn bankske staan 
En ik zag daar al die smoeltjes gaan! 
 
Maar das ne schjeven, dat is ne kromme, 
Mer ne grote potverdomme! 
Dat is ne schjeven, dat is ne kromme, 
En rookt nog potverdomme! 
 
Ik moest al vroeg uit werken gaan, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
‘k Ging sloten ruimen langs de baan, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
Maar ze zagen mij op m’n steekbats hangen 
En toen heb ik van den baas nen brief ontvangen. 
 
Ge zij ne schjeve en ook ne kromme, 
Van al da hange potverdomme! 
Gij zij ne schjeve en ook ne kromme, 
Ge kunt gon doppe potverdomme! 
 
Ik zen ook getrouwd, mer da viel ni mej, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
Ik zei heur: Sè, hier zennik na Kee! 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
En kwam zij on mijn beddde staan 
En begon daar kreten uit te slaan! 
 
Mer, das ne schjeven, dat is ne kromme, 
Dats is tweedehandse rommel! 
Dat is ne schjeven, da is ne kromme, 
‘k gon nor oons moe trug potverdomme! 
 



Zo wier ik oud en zijn dood gegaan, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
Ze hebben me toen naar’t sterfhuis gedaan, 
Jodeladijee, jodeladijoo, 
En de mensen kwam langs de straten staan 
En ze lieten heel hun smoelwerk gaan! 
 
Daat gaat ne schjeven, daar gaat ne kromme, 
Hij was misbakeld potverdomme! 
Daar gaat ne schjeven, daar gaat ne kromme, 
Nu kan hij rotte potverdomme! 
 
 


