
Beggyntjes lof 
 
O zoet Beggyntjes leven 
Wat zyt gy aangenaam 
Om u myn lof te geven 
Ken ik my onbekwaam 
Want vraagt het aan alle de vrienden 
En aan die reeds zyn getrouwd 
Gy zult er maar weinig vinden 
Wiën het te laat berouwd 
 
Komt wordt bruiden op ons hof 
 
Zy gaan gerust ter kerken 
Zy dienen den Heer met vlyt 
Belieft hun ook te werken 
Zy zyn alweer bereid 
Het is eenen staat van deugden 
En vol geestelyk plaisier 
De beggyntjes hebben vreugde 
En maken goeden cier 
 
Komt wordt bruiden op ons hof 
 
Er komt hen niemand stooren 
In hun vermaard gesticht 
Zy willen van niets hooren 
Wat elders wordt verricht 
Zoo moet steeds in deugden bloijen 
Begga’s kroost tot Godes lof 
Altyd meer er meer aangroijen 
Leve t’ Hoogstraatsch Hof 
 
Komt wordt bruiden op ons hof 


