
Aan Meerle 
 
Er bloeit een bloemken in de heide 
Een bloemke lief en fijn als zijde 
Een bloemke zacht en gaaf van tint 
Zoo schoon als roos en hijacinth! 
Wie zal er de bedieding waren 
Van ’t bloemke met zijn fijne blaren? 
Wat kan dat bloemken schoon en fijn 
Wel anders dan ons Meerle zijn? 
 
Hoera! Hoera! Hier zijn uw zonen 
Die roepen van aan ’t verre strand 
Van ’t breede scheld dat zij bewonen 
Lang leef de bloem van’t Kempenland 
Van ’t breede scheld dat zij bewonen 
Lang leef de bloem van’t Kempenland 
 
Hier op dit plekje van die bloemen 
Dat wij uit als ons krachten roemen 
Hier zagen wij het eerste licht 
En groeiden op in eer en plicht 
Hier minden wij een teere moeder 
Een goede vader, zuster, broeder 
En brachten blijde jaren door 
Daar minnen wij dit plekje voor! 
 
Terwijl wij op dit plekje trden 
Is ’t hart verheugd ’t gemoed te vreden 
Hier zien wij maag hier zijn wij vriend 
Hier voelen wij ons steeds bemind 
En als dan ’t ure slaat van scheiden 
En ’t vaarwel klinkt in bosch en weiden  
Dan dragen wij naar onze stee 
Hier in ons hart dat bloemken mee. 
 
 
 


