
Koor der Meerlenaren 
 
Waar ligt het dorp waar vrede en vreugd 
In elks hart wortel schiet 
Waar is de plaats waar men geen kwaad 
Noch booze menschen ziet 
Dat dorp ligt in ons Vlaamsche land 
In ’t midden van de hei 
Als is het van de rijkste niet  
Toch voelt zich elk daar vrij. 
 
Meerle is de naam van ’t zalig oord, 
 Waar onze wiege stond 
’tIs Meerles lof, dat hier ons koor 
Uit hart en ziel verkondt 
’t Lieve dorp hoe klein ’t ook zij 
Staat in elks hart geplant 
Daar is voor de Meerlenaar 
Het liefste vaderland. 
 
Wij die bewonen Scaldis stad 
Gaan wij naar Meerle toe 
Dan klopt ons hart van louter vreugd 
Dan zijn wij blij te moe 
Wij groeten dan den vadergrond 
Waaruit wij zijn ontstaan 
En zweren van hem trouw te zijn  
Tot dat ons uur zal slaan. 
 
 
 
 
 


