
Hulde aan ons vaandel 

Wortelaren blijft rond uw vlag geschaard, 
Hetwelk uit blauw en wit bestaat 
De Wortelkleuren, wit is zuiver, blauw is rein, 
De schoonste kleuren die er zijn. 
Trots en fier zijn wij op onze vaan 
Waar al ons gedachten in te lezen staan. 
Waar wij alle jaren mede gaan bezoeken 
Ons geliefde moederdorp, 
Dat ligt in onze Noorder Kempen van ’t Vaderland. 
Komt Wortelaren hand in hand. 
Komt Wortelaren hand in hand. 
 
Het wit daarin staat het kerkje fijn, 
Waarheen er veel van ons gedragen zijn, 
Tussen de groene boomen zien wij het prijkend staan 
Met zijnen toren boven aan. 
Trots en fier op de kleuren zijn wij 
Van de stad waar wij gevestigd zijn. 
En dan hebben wij nog het wapen  
Van deze schoone Scheldestad. 
Waar wij allen vereenigd zijn in eenen broederband. 
Komt Wortelaren hand in hand. 
Komt Wortelaren hand in hand. 
 
Ons vlag is rijk aan kleur en gedacht, 
Daar hebben wij allen naar getracht. 
Het is omgeven door één band, 
De kleuren van ons vaderland. 
Trots en fier zijn wij op onze vlag, 
Daar had geen vona ons aangedacht, 
Dat wij daarmede zouden pronken, 
In ons lieve moederdorp. 
Daarom Wortelaren roept uit al uw macht: 
Blijft getrouw aan uwe vlag! 
 


