
Spilzakkenlied 
 
Mannen en vrouwen luistert eens hier. 
De Spilzakken zingen hier veur hun plezier. 
Nen banjo, gitaren, nen trekzak, wa bier. 
En wedde dat ’t dan nog gezellig wordt hier! 
 
Want we zijn van Hoogstraten, een dorpke miniem, 
En vrijen al jaren mej lange Katrien. 
Zo een da hedde nog nooit ni gezien! 
Oonzen dikken nek, komt daarvan, misschien. 
 
Er lopen hier meiskes, jel donker of blond. 
Ze lonken en pronken, of loeren in’t rond, 
Nor kerels lijk wij, goe struis en gezond. 
Mer trouwen, oh neje, daar kunne z’is rond! 
 
Want we zijn van Hoogstraten,… 
 
De kroegen, och mense, ’t is ni te verstaan, 
Het zijn er wel twintig om henne te gaan. 
Mer’t dansen en drinken da staat oons wel aan. 
’t Gebeurt dat den toren er scheef van ga staan. 
 
Want we zijn van Hoogstraten,… 
 
We zijn zes manskerels, we zijn mekaars maat. 
En is ’t er is kermis, dan zingen w’op straat. 
Ze zeggen van oons, ge weet hoe da gaat. 
’t Zijn zakke, Spilzakken, maar recht veur de raap! 
 
Want we zijn van Hoogstraten,…  
 
 
 
 


