
Da zennek vergeten 
 
‘k Zou te biechten gaan, mer daar vroegen z’aan mijn. 
‘Wat hedde gedaan?’ En ik zong dees refrein: 
 
Da zennek vergeten. Ik weet het ni mjeer. 
Ik kan toch alles ni weten. Dus ik pas van keer. 
Ge mut me niks vragen, want ’t is me ontgaan. 
Ik krijg da met vlagen. Da’s zo weer gedaan! 
 
Jan kwam eens laat aan en Mit riep on de deur: 
‘Hedde weer zitte zuipe?’ En hij zei tegen heur: 
 
Da zennek vergeten. Ik weet het ni mjeer. 
Ik kan toch  alles ni  weten. Dus ik pas van keer. 
Ge mut me niks vragen, want ’t is me ontgaan. 
Ik krijg da met vlagen. Da’s zo weer gedaan! 
 
‘k Liep te stoeffen op’t strand, goe geschapen en kloek. 
Vroeg een ventje in’t zand :”Waar is aw zwembroek?” 
 
Da zennek vergeten. Da weet ik ni mjeer. 
Ik kan toch alles ni weten. Dus geen van keer. 
Ge mut me niks vragen, want ’t is me ontgaan. 
Ik krijg da met vlagen. Da’s zo weer gedaan! 
 
Bert ga lak veul venten nor de meskes in’t stad. 
En vragen ze centen, dan zucht Bertje: “Schat,… 
 
Die zennek vergeten. Ik heb er geen mjeer. 
Ik kan toch alles ni weten. Dus poef ik van keer. 
Ge mut me niks vragen, want ’t is me ontgaan. 
Ik krijg da met vlagen. Da’s zo weer gedaan! 
 
Een ventje van honderd 
Dacht on de vrouwkes van toen. 
En vroeg plots verwonderd: 
“Wa konde daar wer mej doen?” 
 
Da zennek vergeten. Ik weet het ni mjeer. 
Ik kan toch alles ni weten. Dus ik pas van keer. 
Ge mut me niks vragen, want ’t is me ontgaan. 
Ik krijg da met vlagen. Da’s zo weer gedaan! 
 
En Prauwke die kwam aan d’hemelpoort aan  
En zei:” Zeg portier, ‘k heb mijn best goe gedaan!” 
En Sinte Pieter zei: … 
 
Da zennek vergeten. Da weet ik ni mjeer. 
Eigenlijk moest ik alles weten. Maar ik pas van keer. 



Ge mut me niks vragen, want ’t is me ontgaan. 
Komt hier na ni zagen. Spreekt den duvel is aan! 


