
Ons vadergrond 
 
Hier staan wij vrij! Hier staan wij vrij! 
Op onzen dierbren grond. 
Omhuld in gansch zijn feestkleedij, 
Roept Meerle trots, van fierheid blij, 
Zijn dochters en zijn zonen bij 
Waar eens hun wiege stond. 
 
Mijn harte klopt en welt en blaakt 
Wen ik dit Meerle roem; 
Dit Meerle heeft mijn ziel geraakt, 
Een ketting heeft mij vast geschaakt 
Aan grond en wei, zoo schoon gebaakt, 
In groen gewas en bloem. 
 
Hier ligt thans, alsof een hand 
In”t stof een perel worp 
Wij brengen samen hand in hand, 
Vereendigd in een broedervand. 
Ons groeten aan dit heilig pand, 
Lang, leev’ ons dierbaar dorp. 
 
 
 


