
Lied der Vereenigde Meerlenaren 1901 
 
Waar kan men nog de weerga vinden  
Van ons zoo lief geboorte oord 
Hier is natuur zoo schoon en prachtig 
Dat zij eenieders hert bekoord 
Wij bieden u, o Meerle zoet 
De liefde van ons blij gemoed. 
 
Meerle, Meerle schoone bloeme 
Gij staat in ons hert geplant 
Gij zijt weerd dat wij u roeme 
O perel van ons kempenland. 
 
Noem mij een dorp zoo schoon gelegen 
Als ’t oord waar onze wiege stond 
Wij zingen zijne lieve ligging 
Met blij gemoed dat ’t schalt in ’t rond 
En roepen luid: Meerle vooral. 
Zoolang een makker leven zal. 
 
Wie kent er niet de schuttershoopen 
Waar elk van ons speelde als kind 
Wij rolden daar en leefden vreugdig 
Immer voldaan en blij gezind 
O zalig oord van onze jeugd 
Wij danken u veel lust en vreugd. 
 
Wie kent er niet de Meerseldreve 
Zoo vol van schoons en heerlijkheid 
De vossepad en watermolen 
Aanblik van onzen jongen tijd 
Waar menigeen in zijne jeugd 
Sprak ’t woord van min in eer en deugd. 
 
Hoewel wij binnen Antwerps vesten 
Voor ’t oogenblik gehouden zijn  
Toch bleef ons her te Meerle wonen 
En zucht het soms o Meerle mijn 
En elk jaar keeren wij weer  
Als Meerlenaren van weleer. 
 
 
 
 
 


