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Hoezee, Hoezee, Hoezee! 
Hier zijn de Meerleszonen 
Die ’t scheldestrand bewonen 
Ze zijn maar pas ter kweekerij 
Maar hebben kracht en moed 
En zuiver vlaamsche bloed 
Ze groeien, en bloeien 
Trots al het gewemel 
Verheffen zij fier hunnen standaard ten Hemel 
Gegroet, gegroet, o schoone heide gronden 
Waar wij het daglicht zagen 
En d’eerste vlaamsche woord verstonden 
Als moeder ons ter wieg moest dragen 
Daar speelden wij als kind 
Daar groeiden wij op tot jongeling 
Thans vormen wij een vriendenkring 
En blijven immer eensgezind. 
 
Hoezee, Hoezee, Hoezee! 
Juicht thans uit volle longen  
En liederen gezongen 
Ter eere van ons heerlijk vaan 
Den tronts van onze schaar 
Van elken Meerlenaar. 
Laat wappren en knappren en ’t windeke spelen 
Ons vaandel zoo rijk aan zinbeeldige deelen  
Gegroet, gegroet, o sieraad uit ons midden, 
Wij houden immer d’oogen 
Uit eerbied knielend neergetogen 
Rond u is ons bestaan 
In uwe plooien steeds bewaard 
Als kindren uit een zelfden haard 
Wij zweren trouw aan ’t heilig vaan 
 
 
 
 
 


