DeKlepperman

Meges met uw dikke hillen,

Zoudt gij geenen klepperman willen?
Nen klepperman met nen dikke stok
Twaalef uren daat de klok

Deklok daat twadlf.

Hier is Janneken, Janneken uit!
Hij, hij pakt zijn pintjen uit,
Z00 een pint in eenen dok
Een uur! Een uur daat de klok!
Deklok daat een!

Daar stond een boerrineken in heur deur,
Met nen blauwen voorschoot veur

Op nen breeden zwarten rok,

Tweeé uren daat de klok.

Gij blijft liggen nog een uurtje,

't Al isrugtig bij uw buurtje!

D’Haan kraait nog niet naar zijn klok.
Sechts drij uren daat de klok
Deklok daat drij!

Mannen blijft nu niet meer ggpen,
Ik, ik ganu lekker dapen

Maar ik pak nog eerst een dok
Want vier uren daat de klok
Deklok daat vier.



