
Lied der leerlingen van het Klein Seminarie van Hoogstraten 
 
Laatst kwam ik hier in ’t Seminaar 
Mijn broerken eens bezoeken; 
Het arme kind lag schier een jaar 
Te blokken voor zijn boeken. 
‘k Vroeg in de tram een kaart of tien, 
De garde stond verbaasd te zien, 
Hij zei: “Maar Jan, wat is dat nou, 
Wie komt er allemaal mee met jou?” 
 
En ‘k zei: “Wel, mijn vader, mijn moeder, 
Mijn zuster, broer en mijn kozijn, 
Sophieke, Marieke, 
Jan en Ko en tante Lijn, 
Sus en Peerke, die komen zo maar mee, 
Lowieke en Katrieneke en onze kleine Amedee.” 
 
We belden in ’t Seminarie dan, 
Werden beleefd ontvangen 
De superior, de brave man, 
Vernam naar ons verlangen; 
Hei zie: “Mijnheer en gij, mevrouw, 
Wien wilt gij dat ik roepen zou?” 
Ik zei, om kort en goed te gaan: 
“Roep mij maar rap mijn broer Arjaan” 
 
Want hier is: “Zijn vader, zijn moeder, 
zijn zuster, broer en zijn kozijn, 
Sophieke, Marieke, 
Jan en Ko en tante Lijn, 
Sus en Peerke, die komen zo maar mee, 
Lowieke en Katrieneke en onze kleine Amedee.” 
 
Wij gingen eten bij Madam 
Van Hofkens aan de statie. 
Was ’t knaapje mal of was het gram, 
Of was ’t  van alternatie? 
Te midden van ons vriendengroep 
Mijn broertje brak zijn schotel soep, 
En ieder kreeg een vette plak 
’t Zij op zijn broek, ’t zij op zijn frak. 
 
En wij aan’t vegen: “Mijn vader, mijn moeder, 
Mijn zuster, broer en mijn kozijn, 
Sophieke, Marieke, 
Jan en Ko en tante Lijn, 
Sus en Peerke, die komen zo maar mee, 
Lowieke en Katrieneke en onze kleine Amedee.” 
 



Wij gingen dan de Vrijheid in 
Om bollen te gaan kopen, 
We trokken d’rom bij Baeten in: 
Daar was er keus met hopen. 
Van schap tot schap we zochten rond 
Naar wat bekoorde onzen mond, 
En daar we toefden meer en meer 
Zei de madam: “ Wel proef ne keer.” 
 
En wij aan’t proeven: “Mijn vader, mijn moeder, 
Mijn zuster, broer en mijn kozijn, 
Sophieke, Marieke, 
Jan en Ko en tante Lijn, 
Sus en Peerke, die komen zo maar mee, 
Lowieke en Katrieneke en onze kleine Amedee.” 
 
Wij wandelden een uur of vier 
Om onzen tijd te doden. 
We brachten dan ons knaapje hier 
Al deden we het node. 
En als het uur van scheiden kwam 
En ik mijn broer zijn handje nam, 
Dan brak zijn hart van bitter wee 
En wij, we weenden allemaal mee. 
 
En wij aan’t wenen: “Mijn vader, mijn moeder, 
Mijn zuster, broer en mijn kozijn, 
Sophieke, Marieke, 
Jan en Ko en tante Lijn, 
Sus en Peerke, die komen zo maar mee, 
Lowieke en Katrieneke en onze kleine Amedee.” 
 
‘k Zei aan mijn broer: “’t Is voor uw heil 
Dat gij hier komt studeren, 
De berg der wetenschap is stijl 
Maar boven wacht u de ere 
En plast vandaag de regen neer, 
Daarachter schijnt de zonne weer. 
En zijt ge braaf en leert ge goed, 
Dan komen we weer met ’t Heilig Bloed.” 
 
 “Mijn vader, mijn moeder, 
Mijn zuster, broer en mijn kozijn, 
Sophieke, Marieke, 
Jan en Ko en tante Lijn, 
Sus en Peerke, die komen zo maar mee, 
Lowieke en Katrieneke en onze kleine Amedee.” 


