
Vreugdelied 

 
Wij hebben één bond van den buiten  
En kring vol van broederlijkheid 
Daar komen wij kikwijls te samen 
D’as onzen gezelligsten tijd. 
Dan schuimt er het bier in de glazen 
En stijgt er de vreugde tentop 
Dan zingen wij vroolijke liederen 
Z’oon lied speelt er juist door mijn kop 
 
Drink, drink, Wort’laren drinkt 
Schenkt dan de glazen weer vol 
Drink, drink, raak maar eens flink 
Leve het bier en de lol. 
Zonder een biertje is ’t leven zoo zwaar 
Lijkt het zoo donker op aard 
Pakt er nog eentje en dan nog een paar 
Anders is ’t leven niets waard. 
 
Al komen wij maar van den buiten 
Al noemen ze ons soms maar boer 
Het kan ’t er ons weinig verschillen 
We krijgen toch ook onzen toer. 
Dan komen die chieke madamen 
Bij ons op café of om waar 
Dan kunnen wij z’ook laten blinken 
Wij zijn bij de vrienden te gaar. 
 
Drink, drink, Wort’laren drinkt 
Schenkt dan de glazen weer vol 
Drink, drink, raak maar eens flink 
Leve het bier en de lol. 
Zonder een biertje is ’t leven zoo zwaar 
Lijkt het zoo donker op aard 
Pakt er nog eentje en dan nog een paar 
Anders is ’t leven niets waard. 
 
Wij hebben den steun van veel grooten  
Van binnen en buiten de stad 
We tellen leden met hoopen 
Zijn d’anderen den duivel te plat. 
We hebben een vlag van veel waarde 
En vele goei mannen aan ’t roer 
Den ‘Thuur die zorgt voor de boeten 
Dat is nog van ons beste poer. 
 
Drink, drink, Wort’laren drinkt 
Schenkt dan de glazen weer vol 



Drink, drink, raak maar eens flink 
Leve het bier en de lol. 
Zonder een biertje is ’t leven zoo zwaar 
Lijkt het zoo donker op aard 
Pakt er nog eentje en dan nog een paar 
Anders is ’t leven niets waard. 
 
Met kermis dan gaan wij naar Wortel 
’t Muziek gaat met ons dan op zwier 
Heel ‘t dorp is dan al vroeg wakker 
We drinken dan van Suls goei bier. 
Den Burger is ons zeer genegen 
D’ontvangst is er heel puik en fijn 
D’oud-strijders en voetballersbonden 
Stappen dan ook met ons in rij. 
 
 


