
Op stap 

 
Wort’laren ga nu met ons mede 
Naar ’t dorp waar wij geboren zijn 
Daar is ’t er vreugde op ieders wezen 
Daar is ’t er druk bij groot en klein. 
Daar is ’t er druk bij groot en klein. 
 
Nu vooruit, ja vooruit alleman 
Den tijd van ’t weerzien is gekomen 
Vlug en blij in de rij, naar het land 
Rijkt nu maar vlink de broederhand 
Laat zien dat wij ze niet vergeten 
De vrienden van het moederdorp. 
De vrienden van het moederdorp. 
 
Naar ’t dorp van onze kloeke vad’ren 
Waar vroeger onze wiege stond 
Het bloed vloeit beter door ons adren 
Bij ’t treden op den geboortegrond. 
Bij ’t treden op den geboortegrond. 
 
 
 
 


