
Aan wie zal ik mijn dochter ten huwelijk geven? 

 
Ik zal mijn dochter ten huwelijk geven! 
Aan wie zal ik ze geven, ja geven? 
Ik zal zeaan eenen metser geven, 
Dan zal ze lev’n in vrede; 
 
’t is van de genuchten,  
ik lach er eens mee, 
ja vivan de g’nuchten. 
 
De metsersvrouwkens die hebben ’t zoo kwaad, 
Die moeten (altijd pompen!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan eenen pachter geven, 
Dan gaat ze met houten klompen! 
 
Refrein 
 
De pachtersvrouwkens die hebben ‘t zoo kwaad 
Die moeten (altijd werken!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan eenen edelman geven, 
Daar gaat zij mee ter kerke! 
 
Refrein 
 
De edelmansvrouwkens die hebben ’t zoo kwaad, 
Die moeten altijd (paleeren!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan eenen speleman geven, 
Dan zal ze leven in vreugde! 
 
Refrein 
 
De spelemansvrouwkens die hebben ’t zoo kwaad, 
Die moeten (altijd zingen!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan eenen goudsmid geven, 
Dan gaat ze met gouden ringen! 
 
Refrein 
 
De goudsmidsvrouwkens die hebben ’t zoo kwaad, 
Die moeten (altijd blazen!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan een tapper geven, 
Dan tapt ze met volle glazen! 
 
Refrein 
 
De tappersvrouwkens die hebben ’t zoo kwaad, 
Die moeten (altijd loopen!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan eenen brouwer geven, 



Dan schenkt ze met volle stoopen! 
 
Refrein 
 
De brouwersvrouwkens die hebben ’t zoo kwaad, 
Heur mans zijn ook (altijd zat!) (bis) 
Dan zal ‘k ze aan eenen bedelaar geven, 
Dan eet ze uit eenen knapzak! 
 
Refrein 
 
De bedelaarsvrouwkens die hebben ’t zoo goed, 
Die slapen (tot den noen’) (bis) 
Het brood wordt haar te voren gesneden, 
Zij hebben dan geen mes van doen! 
 
Refrein 
 
 
 
 


