
Bondslied 

Eglantierken, uitverkozen 
In der Kempen bloemengaard 
Dat den teeren gloed der rozen 
Aan de sneeuw der lelies paart. 
Blijf zoo vrij en versch hier bloeien 
Als toen eens de gravenhand, 
U voor gouw en volk deed groeien 
In hou-vaste heidezand. 
 
Rederijkers hoog de harten 
Volgt getrouw uw edel schild, 
Waar u lauwheid laagheid tarten 
Strooit uw gaven even mild. 
Vrij het vaandel! Roffeltrom 
Eigen taal en kunst alom! 
 
Laat o God aan ’t kruis verheven 
Met de rozen lief omrand 
Voeren “Caritas” door ’t leven 
Ons naar ’t eeuwig Vaderland! 
Maar verleen aan ’t rustloos pogen 
Taaien moed, rn ijz’ren hand! 
Om op aard t’aanschouwen mogen 
Ook een ware Vaderland. 
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