Het Hoogstraatsch Volkslied

Nee, wij bukken voor geen ander,

Op vermaak’ lijk kunstgebied,

Twist en tweedracht, valsheid schrander
Hebben we in't gezelschap niet;
Roemen zij op groote mannen,

Wijzen ze ons kapitool

Wij, we blijven d eerkroon spannen
Leev' d’Hoogstraetsche Muzaschool !



